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Het Witte Huis

Mundus Novus

De Verenigde Staten worden vaak de "Nation of Immigrants" genoemd 
omdat het land is opgebouwd uit mensen die uit verschillende delen van 
de wereld zijn gekomen. Veel immigranten hebben hun cultuur, tradities 
en talen meegebracht, waardoor Amerika zo divers is geworden. 

Regering en Politiek
Amerika heeft een president als staatshoofd. Republikeinen en 
democraten zijn de twee grootste politieke partijen in de VS. Het 
belangrijkste verschil is dat republikeinen de voorkeur geven aan minder 
overheidsingrijpen, terwijl democraten denken dat de overheid meer 
moet doen om mensen te helpen.
 
Stars and Stripes
De Amerikaanse vlag heeft 13 strepen en 50 sterren. In 1776 werd de USA 
opgericht, de United States of America. De USA begon met 13 staten, die 
voor die tijd bij Engeland hoorden. George Washington werd de eerste 
president van de USA en de hoofdstad werd naar hem genoemd. 
Tegenwoordig zijn er geen 13, maar 50 staten. In het Nederlands noemen 
we de USA de Verenigde Staten van Amerika, de VS.
 
The American Dream
Amerika wordt ook wel de “Nieuwe wereld” (Mundus Novus) genoemd. 
Veel mensen uit de hele wereld gingen naar Amerika omdat ze dachten 
goud te vinden, een grote farm te kunnen kopen en rijk te worden. 
Het lijkt allemaal romantisch, maar het was een keihard en gevaarlijk 
bestaan. Als je na een lange reis in Amerika was aangekomen, moest je 
werk of een stuk land zien te vinden. Het mooiste stuk land wilde 
natuurlijk iedereen. De sterkste of de meest gemene won het meestal. Als 
je eenmaal land had moest je het gaan proberen te bebouwen, bovendien 
moest je je beschermen tegen dieven of anderen die jouw grond wilden 
inpikken.
Door de groei van de bevolking werd de vraag naar vlees steeds groter. In 
Texas werden grote kuddes koeien gehouden die af en toe door cowboys 
naar de steden werden gedreven om daar verkocht te worden. De lange 
rit was gevaarlijk. Onderweg kon je overvallen worden door veedieven. Je 
werd door niemand beschermd, het recht van de sterkste gold. 

Nog steeds gaan er mensen naar Amerika omdat ze hopen een beroemde 
filmster te worden of om een groot en belangrijk bedrijf te kunnen 
beginnen. “Alles kan” in Amerika, je moet gewoon lef hebben en het gaan 
doen! Dit noemen we “The American Dream”. Veel Amerikanen dromen 
van rijkdom, maar helaas zijn er in Amerika ook veel mensen arm. 
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Cultuur
De Amerikaanse cultuur is wereldwijd invloedrijk, met bijdragen aan 
muziek, film, kunst en literatuur. Hollywood is het centrum van de 
filmindustrie, en genres zoals jazz, rock en hiphop zijn ontstaan in 
de VS. Belangrijke feestdagen zijn o.a. 4 juli (Onafhankelijkheids-
dag) en Thanksgiving.  

Rijk en machtig
Amerika is een groot land met veel geld. De Amerikanen lopen graag 
voorop in de wereld, zo was in 1969 de eerste man op de maan een 
Amerikaan. De Amerikanen proberen de meeste satellieten en de 
meest moderne apparatuur ter wereld te hebben. Veel dingen die 
wij nu gewoon vinden komen uit Amerika, denk bijvoorbeeld aan 
Coca Cola, de spijkerbroek, MacDonald’s, popmuziek, streetdance, 
Apple, Microsoft, Google, Boeing. 
 
Landschap en klimaat
In het westen van de VS vind je een droog en warm gebied; er zijn 
woestijnen en gebergten. Op de prairies groeit hier en daar wat gras 
en een struik. In het oosten liggen vruchtbare stukken grond. Het is 
er veel minder warm en het regent ook nog regelmatig. Hier hebben 
boeren grote stukken land voor veeteelt of akkerbouw. 
De toeristen gaan het liefst naar de kusten in het zuiden. Het is er 
ook in de winter lekker warm, ideaal vakantieweer dus. Niet voor 
niets dat Disney World ook hier ligt. Het mooie en vooral heldere 
weer komt natuurlijk ook goed van pas bij de ruimtevaart. In de stad 
Houston is het grote ruimtevaartcentrum waar vandaan de raketten 
de ruimte in worden geschoten. Ook Hollywood vind je in deze 
omgeving, vooral toen vroeger de films buiten werden opgenomen 
was het fijn om mooi weer te hebben.
 
Het Witte Huis
De president van de VS woont en werkt in Het Witte Huis in 
Washington. Het Witte Huis heeft 6 verdiepingen, 35 badkamers, 
132 kamers, 28 open haarden. Er is een bowlinghal, een filmzaal, 
een zwembad en een tennisbaan.
Onder het Witte Huis is een bunker gebouwd. De werkkamer van de 
president wordt het Oval Office genoemd. Iedere president kiest 
elke keer weer nieuwe meubels, gordijnen en laat een nieuw tapijt 
leggen.
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